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25  
STAATSHERVORMING 

 
"Om dit alles uit te voeren, eisen we de oprichting van een sterke centrale 
macht van het Rijk, onvoorwaardelijk gezag van het centrale politieke 
parlement over het hele Rijk en zijn organisaties in het algemeen, en de 
vorming van kamers van standen en beroepen om de kaderwetten uit te 
voeren die door het Rijk in de afzonderlijke staten zijn uitgevaardigd." 
 
Interessant genoeg wordt er nergens in het partijprogramma opgeroepen tot 
datgene waarvan de NSDAP het meest beschuldigd wordt - het instellen van een 
partijdictatuur! 
 
In feite gaat de NSDAP ook niet over een staatsvorm:  
 
 De partij wil de mensen van onze natie winnen voor een nieuwe levenshouding en 
hen overtuigen van ons wereldbeeld dat juist is voor het leven. Op deze basis 
moeten enkele zeer concrete politieke eisen worden gerealiseerd om de vrijheid 
van de Duitse natie te winnen. Regeringsvormen en instellingen zijn daarbij alleen 
van belang voor zover ze deze nationale vrijheidsstrijd niet in de weg staan. 
Daarom beperkt het partijprogramma zich tot de eis van een sterke centrale macht 
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en onvoorwaardelijk gezag. Al het andere is een kwestie van pure opportuniteit, 
maar niet van programmatische betekenis. 
 
Om haar programma uit te voeren moet de NSDAP in elk van de Duitse deelstaten 
haar eigen weg gaan, waarbij ze in de DDR alleen ondergronds kan werken, 
terwijl in de BRD en Ostmark alle mogelijkheden moeten worden benut om onze 
medeburgers ook publiekelijk te beïnvloeden. Het doel is in ieder geval om de 
massa van het volk voor onze partij en onze wereldvisie te winnen. De NSDAP 
verwerpt daarom putschisme en dictatuur: een echte Volksgemeinschaft kan alleen 
worden opgebouwd op de vrije wil van de Volksgenossen en elke poging om die te 
forceren is gedoemd te mislukken. 
 
Het nationaalsocialisme is een revolutionair idee, maar het wil geen revolutionaire 
opvoedkundige dictatuur, maar de instemming van het volk. Daarom heeft de 
NSDAP de strategie van de wettelijke revolutie ontwikkeld - d.w.z. in 
parlementaire systemen neemt ze legaal als partij tussen andere partijen deel aan 
het politieke debat met het doel om in vrije verkiezingen de meerderheid voor zich 
te winnen om vervolgens de revolutie naar de overwinning te leiden. Deze weg 
van legale revolutie is overal mogelijk waar, volgens de Westerse democratische 
ideeën, de meerderheid van het volk vrij kan beslissen. In het naoorlogse 
Duitsland geldt dit zonder voorbehoud voor geen van de drie Duitse deelstaten:  
 
Overal verhinderen bepalingen van de zegevierende mogendheden de vrije 
uitdrukking van de wil van ons volk. Daarom moet de NSDAP zich eerst beperken 
tot het bepleiten van een staatshervorming die allereerst de Duitse 
onafhankelijkheid herstelt. Daarom strijdt de NSDAP in alle drie de deelstaten 
voor de verkiezing van een Groot-Duitse, constitutionele Nationale Vergadering 
waaraan alle partijen moeten deelnemen. 
 
Daarnaast zijn tussentijdse doelstellingen nog steeds haalbaar en noodzakelijk in 
de Ostmark en de FRG:  
 
 In de Ostmark de bevrijding van de ketenen van het staatsverdrag en in de FRG 
de intrekking van de verbodswetten van de nazi's en de eenwording van ten minste 
deze twee Duitse staten.  
 
 De democratische grondwet is gehandhaafd zolang het volk dat wilde. De 
hervorming van de staat is tevreden met het creëren van een sterke centrale macht 
in overeenstemming met punt 25 van het partijprogramma. Voor dit doel heeft de 
NSDAP: 
 
* Rechtstreekse verkiezing van het staatshoofd 
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* Invoering van referenda en volksraadplegingen 
 
* Verandering in de kieswet die de sterkste partij een absolute parlementaire 
meerderheid garandeert, maar tegelijkertijd ook kleine partijen een deel van de 
parlementszetels geeft dat overeenkomt met hun aantal stemmen (afschaffing van 
de 5%-drempel). 
 
* Opheffing van alle partijverboden en verkiezingsdeelname van alle partijen, 
inclusief de NSDAP. 
 
De volgorde waarin al deze doelen worden bereikt, is irrelevant. Dit is geen 
programmatische kwestie, maar een van de concrete situatie en de kansen die zich 
voordoen. 
 
Naarmate de NSDAP het Duitse volk voor zichzelf en onze idee wint, neemt haar 
betekenis toe, tot ze uiteindelijk de enige politieke wil van het Duitse volk wordt. 
Dit betekent geen partijdictatuur en veronderstelt geen onwettige veranderingen in 
staatsvormen en instellingen, maar is het gevolg van de gewenste en uiteindelijk 
bereikte eenheid van wil van de Duitse nationale gemeenschap!  
 
Naast de creatie van een sterke centrale macht noemt het partijprogramma slechts 
één concrete eis van de gewenste staatshervorming:  
 
 De vorming van Estates and Professional Chambers. 
 
Zo wordt uitgesproken dat een organische nationale gemeenschap gestructureerd 
moet worden langs de lijnen van de landgoederen. In de mate dat de NSDAP de 
enige politieke wil van het volk wordt, neemt de betekenis van de partijen af ten 
gunste van de landgoederen. Partijen zijn niet iets natuurlijks en vanzelfsprekends: 
mensen worden niet geboren in partijen, maar worden geboren in een gezin, 
groeien op in een stad, regio of dorp, brengen het grootste deel van hun leven door 
op hun werkplek en vervullen een zeer specifieke taak in het leven van de 
nationale gemeenschap:  
 
 Als arbeiders, strijders, leiders of de vrouwen als moeders! Dit zijn allemaal de 
natuurlijke verdelingen en lagen van de nationale gemeenschap - er worden 
instellingen voor gecreëerd en door middel van deze instellingen zal de 
medeverantwoordelijkheid en medezeggenschap van het volk worden uitgeoefend. 
De partijstaat maakt zo plaats voor de corporatieve staat, totdat uiteindelijk de 
NSDAP zelf - zoals getoond - overbodig wordt en oplost. 
 
De NSDAP dwingt dit alles af door opvoeding van de Volksgenossen en politieke 
strijd tegen haar politieke tegenstanders - niet met geweld en terreur, maar volgens 
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het woord van Dr. Goebbels:  
 
 "Het kan goed zijn om macht te bezitten die op wapens rust, maar het is beter en 
bevredigender om het hart van een volk te winnen en het ook te houden." 

 
 

DE VERBINTENIS 
 
"De leiders van de partij beloven, desnoods met gevaar voor eigen leven, 
meedogenloos te werken aan de uitvoering van bovenstaande punten."  
 München, 24 februari 1920 
 
Het partijprogramma van de NSDAP eindigt met de plechtige zelfbelofte van de 
partijleiders om zich met gevaar voor eigen leven in te zetten voor de 
verwezenlijking van de 25 punten. Nogmaals wordt onderstreept dat deze punten 
geen aaneenschakeling zijn van gemeenplaatsen, utopieën en mooie woorden, 
maar precieze aanwijzingen voor actie, waarvan de uitvoering de vrijheid van de 
natie en daarmee het behoud en de ontwikkeling van de soort van ons volk 
mogelijk zal maken. Dit hoge doel rechtvaardigt elk offer - zelfs dat van het eigen 
leven, want wat is het leven van het individu, van elk individu, vergeleken met het 
leven van zijn natie! 
 
De taak van het leiderschap in de NSDAP is geen gelegenheid om de eigen 
ijdelheid, verlangens, ambitie of egoïsme te bevredigen. Het is het op zich nemen 
van een verplichting waardoor het volk bevrijd moet worden, het is het volledig 
opofferen van het eigen kleine zelf voor de hele nationale gemeenschap, zelfs tot 
op het punt van het opofferen van het eigen leven.  
 
 De partijleiders leefden volgens hun eigen beloften en ze stierven zoals ze beloofd 
hadden. We denken aan: 
 
*Rudolf Hess, de martelaar van de vrede, die meer dan 40 jaar marteling in 
gevangenschap heeft doorstaan in een ononderbroken houding en niet zal 
wankelen. 
 
*Ernst Röhm, de grote revolutionair die het slachtoffer werd van een moorddadige 
intrige door reactionaire krachten. 

 
*Dr. Goebbels, de grote propagandist die elke laffe ontsnapping voor zichzelf en 
zijn familie weigerde, bleef aan de zijde van zijn Fuehrer en gaf zichzelf en zijn 
eigen dood omdat: "in de tijd die nu aanbreekt, rolmodellen belangrijker zijn dan 
mannen die voortleven." 
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*Hermann Göring, die het wraaktribunaal van de overwinnaars in Neurenberg 
onverschrokken trotseerde, de eer van de Führer en de verwoeste 
nationaalsocialistische staat als een leeuw verdedigde, de hypocrisie van de 
overwinnaars aan de kaak stelde en voor zelfmoord koos toen de overwinnaars 
hem wilden ophangen. 
 
*Julius Streicher, een van de oudste medestrijders van Adolf Hitler, wiens anti-
Joodse strijd misschien gedeeltelijk controversieel is, maar die het meest 
ondubbelzinnig trouw bleef aan het nationaalsocialisme als wereldbeeld in het 
Neurenberg Wraak Tribunaal, werd alleen ter dood veroordeeld vanwege zijn 
overtuigingen, aangezien hij geen enkele machtspositie bekleedde die 
verantwoordelijkheid voor "oorlogsmisdaden" met zich mee zou kunnen brengen 
en die stierf met een "Heil Hitler" op zijn lippen. 

 
We denken aan al deze mensen en aan de honderdduizenden minder belangrijke 
ambtsdragers van de partij die hun loyaliteit met hun leven hebben betaald. 
 
Bovenal denken we echter aan onze Führer, Adolf Hitler, die vrijwillig zijn leven 
opofferde toen de zetel van Führer en Rijkskanselier niet langer kon worden 
bekleed en die in zijn ondergang de verplichting voor zijn erfgenamen 
formuleerde in zijn politieke testament:  
 
 "Uit het offer van onze soldaten aan het front en uit mijn verbondenheid met hen, 
zelfs tot in de dood, zal op de een of andere manier opnieuw het zaad ontspruiten 
voor de stralende wedergeboorte van onze beweging en daarmee voor de 
verwezenlijking van de ware Volksgemeinschaft - Adolf Hitler". 
 
Wij zijn de erfgenamen - wij vechten voor de stralende wedergeboorte van onze 
beweging, waarvan we weten dat alleen die Duitsland weer kan bevrijden en een 
echte Volksgemeinschaft kan creëren. Dit is waar wij voor leven, dit is waar wij 
voor vechten en dit is waar ook wij - indien nodig - voor weten te sterven! 
 
DUITSLAND WAKKER!  
 
Michael Kühnen 
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